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Openingslied: When you believe 

Many nights we’ve prayed 

With no proof anyone could hear. 

In our hearts a hopeful song 

We barely understood. 

Now we are not afraid 

Although we know there’s much to fear. 

We were moving mountains 

Long before we knew we could. 

  

There can be miracles when you believe. 

Though hope is frail, it’s hard to kill. 

Who knows what miracles you can achieve. 

When you believe somehow you will. 

You will when you believe. 

  

In this time of fear 

When prayer so often proved in vain, 

Hope seemed like the summer birds 

Too swiftly flown away. 

Yet now I’m standing here 

With heart so full I can’t explain 

Seeking faith and speaking words 

I never thought I’d say. 

  

There can be miracles when you believe 

Though hope is frail, it’s hard to kill. 

Who knows what miracles you can achieve. 

When you believe somehow you will. 

You will when you believe. 

Ashira adonai ki ga-oh ga-ah (2x) 

Michamocha baelim Adonai 

Michamocha ne dar bakodesh. 

Nachitah v’chas d’cha am zu ga-alta. 

Nachitah v’chas d’cha am zu ga-alta. 

Ashira, ashira, ashira. 



  

There can be miracles when you believe 

Though hope is frail, it’s hard to kill. 

Who knows what miracles you can achieve. 

When you believe somehow you will. 

You will when you believe. 

  

Openingstekst 

  

Het wordt licht 

  

Welkom 

  

Lezing Johannes 20, 11-18                                       

  

Lied: Halleluia 

  

Overweging 

  

Muziek 

  

Geloofslied: “Ik geloof”.       

Ik geloof in God, 

de God van leven, de God van liefde, 

ver aan mij voorafgaand 

maar ook in mij aanwezig. 

Soms noem ik haar Schepper, 

maar het liefste noem ik Hem Geest. 

  

Ik geloof in mensen 

gedreven door die Geest, 

die mij vóórleven, wat of liefde vermag. 

Daarom geloof ik in Jezus 

die was zoals ik zou willen zijn. 

  



Ik geloof in mensen 

die zich oefenen in recht doen, 

en vrede stichten in breken en delen. 

Ik geloof in ’t goede 

dat wij nu eens verbergen, dan weer laten zien. 

  

Ik geloof dat ’t goede het kwaad zal overleven, 

dat niet het laatste woord zal zijn aan de dood, 

maar aan de hoop en aan het leven 

en aan de liefde. 

  

Tafel klaarmaken en collecte 

Tafelgebed 

V. Het is al eeuwenlang geleden, 

Hij was één van ons. Een mens als wij,  

Geboren, geleefd, gestorven, onvergetelijk 

Dus bleef hij een herinnering, doorverteld,  

Soms vergeten, dan weer levend in ons 

Zo bleef hij hier toch 

 

Acclamatie: Licht dat terugkomt 

Hoop die niet sterven wil 

Liefde die bij ons blijft 

  

V. Wij delen zijn woorden, we delen zijn brood 

We voelen ons één 

We drinken zijn wijn, we voelen zijn leven 

als wijn in ons bloed 

Of hij nóg leeft, en ons voorgaat  

God met ons 

  

Acclamatie: Licht dat terugkomt 



Hoop die niet sterven wil 

Liefde die bij ons blijft 

  

V: Wij zijn hier echt, en denken Hem. 

We zoeken zijn leven hier in elkaar 

Houvast en hoop, toekomst  

Samen delen, samen leven 

In zijn spoor hier en nu 

Zo leeft hij in ons, net echt 

  

Acclamatie: Licht dat terugkomt 

Hoop die niet sterven wil 

Liefde die bij ons blijft 

  

V: Laat ons zingen zoals hij ons voorbad  

Alsof hij er weer is, en nog..  

  

Onze Vader (Ruud Luttikhuizen) 

  

Vredeswens 

  

Breken en delen 

  

Lied: Hoop 

Donker en duister, geen licht om je heen 

Alles voelt somber en kil 

Weet dat de zon toch de morgen bereikt 

En er is uitzicht, dat maakt het verschil 

  

Hoop geef het door en door 

Houd het in leven, geef door 

Hoop leeft in dromen, verbeelding en moed 

Geeft aan verlangen gehoor 

Hoop, geef het door en door 



maak het steeds waar, geef het door 

Kiezen voor hoop geeft vertrouwen 

geef dat maar door 

Hoop geef het door en door 

Houd het in leven, geef door 

  

Stilstaan en wachten, niet door kunnen gaan, 

Alles voelt zwijgzaam en dicht 

Weet dat een deur toch weer open kan gaan 

En er is houvast, dat brengt je nieuw licht 

   

Hoop geef het door en door 

Houd het in leven, geef door 

Hoop leeft in dromen, verbeelding en moed 

Geeft aan verlangen gehoor 

Hoop, geef het door en door 

maak het steeds waar, geef het door 

Kiezen voor hoop geeft vertrouwen 

geef dat maar door 

Hoop geef het door en door 

Houd het in leven, geef door 

  

 Voorbede met acclamatie. 
  

Behoed ons, bescherm ons,  

bevrijd ons, omarm ons 

Zie naar ons om 

Zie naar ons om 

  

Slotlied Liefde doet leven. 

Refrein: 

Liefde doet leven een eeuwigheid lang. 

Liefde ontbrandt in ons hart als een vlam. 

Liefde geeft licht in de duistere nacht. 



Liefde is warmte, is hoop, een gebaar. 

Liefde doet leven, doet recht aan elkaar. 

  

  

  

  

Niet meer verloren, geen dood, nee, geen pijn, 

de liefde blijft levend zolang wij er zijn. 

Niet in het duister verdwaald, zonder licht: 

in liefde groeit hoop en dat geeft ons nieuw 

zicht.          Refr. 

  

Nergens verdriet meer, geen kilte, geen kou: 

de liefde is balsem voor mensen in rouw. 

Geen uitzichtloosheid, de leegte voorbij: 

in liefde maakt warmte ons sterk en 

vrij.                Refr. 

  

Elkaar blijven raken, zoals Hij ons raakt, 

de liefde van God is voor ieder gemaakt. 

Wij geven het door, een vuurzee ontstaat, 

de liefde heeft kracht die nooit over 

gaat.           Refr. 
 

  



QR-code  

Mocht u voor de collecte geen contant geld dan 

kunt gebruik maken van onderstaande qr-code. 

Lukt niet om het ter plekke te doen dan kunt het 

thuis vanuit uw makkelijke stoel proberen. 

 
  
  

 


